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Bijzondere opgraving in Rottum  
deel II
 
Hoe was het ook weer: 
Bij een versterkingsoperatie aan de Kloosterweg in Rottum, is in februari een middeleeuws 
grafveld gevonden. De hoeveelheid mensen die is aangetroffen, hebben destijds het landelijk 
nieuws  gehaald. Zo ook het aprilnummer van t Lougnijs. Hierin beschrijf ik o.a. hoe een 
archeologisch onderzoek in zijn werk gaat. De zeldzaamheid van deze vondst is het wanordelijke 
karakter van de begravingen én de locatie zelf. Zelden worden er in dorpskernen grafvelden van 
deze omvang aangetroffen, simpelweg omdat er niet gegraven wordt in de buurt van een kerk of 
dorpskern waar een begraafplaats ligt of verwacht wordt.

En hoe is het nu: 
Op het moment van schrijven 
is het veldwerk inmiddels 
afgerond. Omdat het zo’n 
kwetsbare site was, mocht er 
niet met een kraan gegraven 
worden en heeft het onderzoek 

bijna vier maanden geduurd, 
van half februari tot half 
juni. Er zijn in totaal 456 
individuen opgegraven. (Dat 
is ruim vier keer het huidige 
inwoneraantal!)

Alle aangetroffen vondsten 
zoals botten, scherven, stenen 
etc worden momenteel 
gewassen, geregistreerd én 
onderzocht door medewerkers 
van Lycens én studenten 
fysische antropologie. 
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Pastorieweg 14, 9995 PN Kantens, Tel. 06 51 94 11 51 
info@renezuidema.nl, www.renezuidema.nl

Wij helpen u graag uw plannen voor een badkamer, 
keuken en tegelwerk te realiseren en komen graag bij u 

langs om de mogelijkheden te bespreken.

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vermoedelijk zal dit onderzoek 
nog een flinke tijd in beslag 
nemen alvorens er een 
rapport van gepresenteerd 
wordt. In mijn hoedanigheid 
van meewerkend amateur 
archeoloog mag ik alvast een 
tipje van de sluier oplichten. 
En die is op zijn zachts gezegd 
spectaculair!

Voorlopige resultaten  
en vondsten: 
Het meest bijzondere is 
toch wel de ontdekking van 
een middeleeuwse kapel. 
We hebben het dan over de 
verdwenen kapel van het 
kerspel (parochie) Eelswert. Het 
vermoeden bestond al langer 
dat deze wel eens in Rottum 
als grootste dorpskern van dat 
kerspel, gestaan kon hebben. 
En die is dus aangetroffen! 
Althans, de enorme 
grondverbetering waarop de 
zware muren hebben gestaan. 
We hebben de noord- en 
zuid muur aangetroffen, het 
koor (oost) en mogelijk de 
westgevel. Ruwweg zijn de 
afmetingen 8 x 9 meter. Het 
zal een kleine zaalkerk zijn 
geweest. Je kunt dan denken 
aan een kleine versie als de 
kerk in Stitswerd. De huidige 
datering op basis van het 
tufsteen en potscherven is 11e 
eeuws. Dus ruwweg 200 jaar 
vóór de stichting van het grote 
klooster.

Een andere ontdekking is, dat 
na de afbraak van de kerk in de 
16e eeuw, de wierde is afgetopt 
om bebouwing mogelijk 
te maken. Dat verklaart 
waarom de skeletten vlak 
onder de oppervlakte lagen. 
Er is minstens anderhalve 
meter afgegraven. Daarmee 
is óók de fundering van 
de kerk verdwenen. Ook 
hebben we potscherven 
en metaalvondsten uit de 
middeleeuwen aangetroffen 
op nog geen 20 cm diepte. 
Hieronder bevinden zich 
zilveren muntjes en een 
mantelspeld uit de 9e eeuw.

Zoals gezegd in het 
eerdere artikel, vertellen 
de overledenen alsnog een 
verhaal. Op basis van hun 
houding, sporen op hun 
beenderen en vondsten bij 
het lichaam, komen we soms 
verrassende bevindingen 
tegen. Ronduit roerend is de 
vondst van tientallen kinderen 
en baby’s begraven tegen 
de noordmuur van de kapel. 
Vroeger werden de kinderen 
niet meteen gedoopt. Door 
de ongedoopte kinderen te 
begraven tégen de kerkmuur, 
was de mooie gedachte, dat ze 
alsnog gezegend werden door 
het regenwater dat van het dak 
van de kapel droop. 

Een ander graf leert ons aan de 
hand van vele ijzeren “sintels”- 
een soort krammen die werden 
gebruikt in de scheepsbouw, 
dat er scheepshout is gebruikt 
voor het maken van een kist 
voor de overledene.

In de diepere lagen hebben 
we óók mooie vondsten 
gedaan als mantelspelden 
en zilveren muntjes uit de 
vroege 12e eeuw, benen 
gebruiksvoorwerpen en 
een “werkplaats” voor het 
bewerken van barnsteen. De 
kwaliteit van de dieper gelegen 
skeletten was slechter, wat 
doet vermoeden dat deze ook 
ouder zijn.

Vondsten ín de kapel: 
In eerste instantie hebben we 
niet veel voorwerpen gevonden 
binnen de muren van de kapel. 
Óók lagen hier geen mensen 
begraven en waren er geen 
sporen van graven te vinden, 
totdat….

Op een bepaald moment, diep 
onder de vloer van de kapel 
vond ik een bronzen gesp met 
mijn metaaldetector. En een 

bovenbeen van een mens. En 
even later… even verderop 
een prachtige bronzen 
kledingnaald. Ook nu met 
botten in de buurt. Uiteindelijk 
mocht ik als vinder de plek vrij 
leggen. En wat eerst een losse 
vondst bleek, was de gesp van 
een riem die iemand omgehad 
heeft. Voorzichtig is het skelet 
blootgelegd. Naast de gesp 
en riembeslag had deze 
(vermoedelijk) man een ijzeren 
mes ín een foedraal bij zich. De 
geschiedenis leert dat dit soort 
grafgiften vaak in de vroege 
Middeleeuwen voorkwamen. 
En toen kwamen er kleine 
botjes tevoorschijn. Navraag bij 
een collega leerde dat het geen 
knaagdieren of kikkers waren, 
maar vogelvleugels!

En dat maakt dit graf héél 
speciaal. Want die vleugels 
zijn er ingelegd. Weliswaar 
was hij op de christelijke 
manier begraven (kijkend 
naar het oosten) maar hij 
was óók volgens Germaanse 
rituelen begraven. Hierin staan 
vogelvleugels als symbool voor 
de reis naar het hiernamaals. 
Er lagen honderden botjes in 
wat eens een kist moet zijn 
geweest. Hij was als het ware 
op een bed van vleugels gelegd. 

Een voorzichtige datering 
komt uit op circa 850 na 
Chr, de periode vlak ná de 
kerstening door Ludger in deze 
contreien. Dit is de periode 
waarin verschillende religies 
en gebruiken nog naast elkaar 
bestaan. En als mijn fantasie 
een beetje op hol slaat is het 
niet geheel ondenkbaar dat 
deze persoon Ludger of Bernlef 
heeft gezien.

Een tijd later was het de 
beurt aan het andere graf, 
vermoedelijk van een vrouw. 
We hadden haar de naam 
Julia gegeven, als je iets een 
naam geeft, krijg je er ook 
meer verbinding mee. Op 
de dag dat we begonnen 
met haar ligplaats bloot te 
leggen, spraken we nog wat 
over ‘te wensen vondsten’. 
Vogelvleugels en een mooie 
kralenketting zou leuk zijn!  
En laten we nu beide hebben 
gevonden. Julia had een 
prachtige kralenketting om van 
gekleurd glas, in alle soorten 
en maten. Ook hier is de 
datering vroeg middeleeuws. 
(Karolingische periode)

En wat nu? 
Wij gaan de komende tijd meer 
horen over deze opgraving. 
De vondsten zijn zo bijzonder 
en zeldzaam, dat vooral op de 
twee individuen in de kapel 
alle onderzoeken worden 
losgelaten. Te denken valt 
aan een isotopen onderzoek 
waarbij geslacht, afkomst, 
leefgebied en wat niet al te 
ontdekken is. Tot nu toe zijn 
er ook geen vergelijkingen 
in Nederland bekend m.b.t. 
begravingen met vogelvleugels 
(vermoedelijk steltlopers) wél 
is er een crematiegraf bekend 
met vogelbotjes. 

In het tweede boerderijenboek 
Middelstum- Kantens, staat een 
prachtig verhaal van Teun Juk. 
Over de verdwenen dorpskerk 
van Eelswert. Dit verhaal mag 
een andere titel krijgen want 
we hebben hem gevonden…

En wat mij betreft: 
Dit was waarschijnlijk de laatste 
grote opgraving waaraan ik heb 
meegewerkt. Ik heb met veel 
enthousiasme mijn bijdrage 
aan de wetenschap geleverd 
en zie het als een afsluiting van 
mijn carrière op dit gebied. In 
het dorp waar mijn passie voor 
de archeologie is ontstaan, 
eindigt deze ook en dat maakt 
de cirkel rond. 
En om eerlijk te zijn… dit was 
tevens mijn hoogtepunt. Niet 
alleen om de zilveren muntjes, 
mantelspelden, kralen, 
barnsteen en andere zaken. 
Niet eerder hebben we zo een 
onbekende periode zichtbaar 
gemaakt en niet eerder heb ik 
zulke mooie en ontroerende 
vondsten gedaan. 

Het was me een genoegen 
om jullie ‘mee’ te nemen in dit 
onderzoek. 

Harmen Homan
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Het geluid dat koeien met hun stem voortbrengen wordt 
loeien genoemd. Er zijn verschillen in het loeien. De ene koe 
heeft een harde stem en kan oorverdovend loeien. De andere 
koe loeit zachtjes en dan klinkt het bijna bescheiden. Ik vraag 
me af waarom het geluid van de koe boe wordt benoemd. 
Want als ik luister lijkt het meer op meeuh of mmoeh.

Boswerkzaamheden 
Kantster bos…
 
Zeer binnenkort start Staatsbosbeheer met boswerkzaamheden 
in het bos ten westen van Kantens. De eerste dunning wordt 
uitgevoerd. De oogstpaden die daarvoor nodig zijn, worden ook 
in de toekomst weer gebruikt door de machines. Daarnaast 
staan er hier en daar nog een aantal clustertjes zieke essen. Deze 
worden tegelijkertijd verwijderd. Door deze werkzaamheden 
krijgen de bomen van de toekomst weer ruimte en licht om 
verder te groeien. Het is de eerste onderhoudsingreep in het bos 
voor regulier bosbeheer. 

Wat merkt u van de werkzaamheden? 
Tijdelijk zullen er paden afgesloten worden omwille de veiligheid. 
Het zagen van de bomen gebeurt met een zogenaamde 
harvester. Deze machine zaagt de bomen om en sorteert het hout 
en de takken. De stammen worden op stapels gelegd en later 
afgevoerd door een uitrijmachine. De takken blijven achter in het 
bos. Het hout van de bomen wordt verkocht en de opbrengst 
van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle 
natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Vragen?  
Heeft u vragen over deze werkzaamheden, dan kunt u een mail 
sturen naar sbblauwersmeer@staatsbosbeheer.nl

In de maanden april tot 
oktober lopen de koeien 
dag en nacht buiten in de 
wei. In deze weideperiode 
komen de koeien ’s morgens 
en ’s middags de stal binnen 
om gemolken te worden en 
vertrekken ze na de melkbeurt 
weer naar het weiland. Dan zijn 
de verschillen tussen de koeien 
ook hoorbaar, de één komt en 
vertrekt loeiend en de ander 
zwijgend.

Naast de stal hebben we een 
stuk weiland voor koeien die 
niet gemolken worden (die 
droog staan), omdat ze over 
enkele weken een kalf krijgen. 
Een koe is een groepsdier en 
het wil het liefst bij de kudde 
blijven. Maar als een koe bijna 
een kalfje krijgt, dan vindt ze 
het vaak prima om daar alleen 
te zijn. Ze is rustig en loeit niet. 

Deze maand loopt koe Moortje 
in de wei naast de stal, want 
in oktober krijgt ze een kalfje. 
Moortje is niet onrustig, maar 
ze is wel een uitzondering wat 
het loeien betreft.

Ik hoor precies wanneer de 
koeien de stal in komen, dan 

krijgen de binnenkomende 
koeien een loeiende begroeting 
van Moortje. Ze loopt zo dicht 
mogelijk naar de staldeur waar 
de melkkoeien de stal in komen 
en loeit een paar keer. Als alle 
koeien binnen zijn en de deur 
dicht is, gaat ze weer rustig 
grazen of liggen te herkauwen. 
Omdat de zijmuren van de stal 
voor de helft open zijn en er 
windbreekgaas voor zit, kan 
Moortje de koeien die in de stal 
zijn, goed zien. 

Na het melken begint ze weer 
te loeien, zodra ze hoort dat 
het hekje van de deur opzij 
wordt gezet en de staldeur 
wordt geopend. Het is 
bijzonder dat ze reageert op 
dat geluid van het hekje, want 
ze kan het openen van het 
hekje niet zien. Ze weet dan 
waarschijnlijk dat de koeien 
zullen vertrekken. Zolang de 
koeien naar buiten lopen, blijft 
ze regelmatig loeien. Totdat 
iedereen weg is, dan is ze weer 
stil.

Wat zou Moortje eigenlijk willen 
zeggen met haar loeien? 

Hilma Oudman-Dam

Even voorstellen:  
Harmen Homan, Kloosterweg, 
Rottum. 
 
Wat doe je het liefst in je vrije 
tijd?  
In mijn tuin klussen 
 
Waaruit bestaat je favoriete 
ontbijt?  
Speltmuesli met Griekse 
yoghurt en abrikozenjam 
 
Wat is je favoriete 
kledingstuk?  
M’n nieuwe witte blouse 
 
Waar krijg je de meeste 
energie van?  
Dansen (Disco/hardstyle) 
 
Naar welke radiozender(s) 
luister je het liefst en waarom?  
Radio 4 (klassiek), dat vind ik 
kalmerend 
 
Welk nummer (zang/muziek) 
raakt je elke keer weer?  

Khadja Nin met het nummer 
‘Free’. Een Burundese zangeres, 
ik versta niets van de tekst, 
maar ik krijg meestal kippenvel. 
 
Met welke BN-er zou je wel 
eens willen dineren  
en waarom?  
Ik hoef niet met een BN-er aan 
tafel. 
 
Wat zou je doen met 
€ 1 miljoen?  
Een huisje bouwen in een bos. 
Met een grote vijver erbij. 
 
Wat durf of doe je ECHT niet?  
Parachute springen. 
 
Wat wil je altijd nog eens doen 
(toekomstdroom/wens)?  
Meewerken bij een opgraving 
in Egypte. 
 
Aan wie geef je de Pen door?  
Armand Hübner in Rottum
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IJsvereniging Kantens informeert…
Op dit moment is het terrein van de ijsbaan onderwerp van 
gesprek tussen de gemeente en het bestuur van de IJsvereniging. 
De mogelijkheid bestaat, dat het terrein van de ijsbaan gebruikt 
zal gaan worden als locatie voor toekomstige woningbouw. 
Hierover zal in de directe toekomst door de gemeente een 
beslissing worden genomen. Als deze beslissing bekend is, zal 
daarna zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering 
worden gehouden.

Op dit moment is het bestuur 
in overleg met de afdeling 
Vastgoed van de gemeente 
om het gebouw van het KJH/
IJsbaan in zijn geheel over 
te nemen qua beheer en 
onderhoud. Op dit moment 
wordt gewerkt aan een 
gebruikersovereenkomst, 
voor de duur van minimaal 
twee jaar. We houden u op de 
hoogte.

Helaas wordt onze vereniging 
nog steeds geconfronteerd met 
extra kosten voor het afvoeren 
van restafval, batterijen, glas 
en plastic. Dit afval wordt 
met name aangetroffen in 
de blikcontainers nabij de 
ijsbaan. Nogmaals… gebruik 
deze containers niet voor 

dergelijke afvalstoffen! Heeft 
u groot materiaal, in de vorm 
van oud ijzer of b.v. een 
wasmachine? Check dan de 
advertentie, verderop in dit 
tijdschrift… U vindt daar de 
telefoonnummers, waarop u 
uw ijzer kan aanmelden. Wij 
halen het graag bij u op!

Het terrein van de ijsbaan 
en het gebouw is onlangs 
gebruikt door de organisatie 
van de Speelweek Kantens voor 
allerlei kinderactiviteiten. Het 
was weer een groot succes. 
Wij bedanken de organisatie 
voor hun inspanningen en 
het keurig achterlaten van het 
terrein en het gebouw. Wat ons 
betreft tot volgend jaar…

Orgelconcert Antoniuskerk
De Orgelcommissie van de Antoniuskerk organiseert op zaterdag 
28 oktober een orgelconcert op het historische Husz-orgel van 
de Antoniuskerk. De bekende organist Léon Berben kon worden 
gecontracteerd om het concert te verzorgen. Léon Berben is 
een Nederlandse organist en klavecinist. Hij studeerde orgel en 
klavecimbel aan het Conservatorium van Amsterdam en Den 
Haag, bij o.a. Gustav Leonardt en Ton Koopman en specialiseerde 
zich in de werken van Jan Pieterszoon Sweelinck.

Iedereen is van harte welkom bij dit bijzondere concert: 
de aanvang is 20.00 uur en na afloop wordt er een drankje 
geschonken, in het schip van de kerk.

Summerfestival nieuws
De laatste versie van het Summerfestival is voorbij en naar 
aanleiding daarvan hebben we een evaluatie gehouden. 
Belangrijkste aandachtspunt is dat we in september 2023 
het programma voor 2024 willen vaststellen. De volgende 
editie is op 4 tot en met 6 juli 2024, een maand later dan dit 
jaar, om wat meer ruimte te krijgen tussen Koningsdag en 
het Summerfestival. We hebben deze data alvast vastgesteld, 
zodat gewenste en betaalbare artiesten nog benaderbaar zijn. 
Ook Kees en Margreet van “Effe eten” horen bij het meubilair 
en willen we graag weer vastleggen en betrekken bij de 
festiviteiten!

We zaten dit jaar in ’t Schienvat, 
een andere locatie en dat 
was wel even wennen. Deze 
andere locatie houdt ook 
in dat de werkzaamheden 
voor de inrichting van de zaal 
aanmerkelijk minder zijn dan 
de inrichting van de tenten en 
toebehoren op het terrein bij 
KRC. Alles is beter beheersbaar 
en slecht weer leidt niet tot het 
wegwaaien van tenten. 

We hebben weinig en op een 
“verkeerde” manier gebruik 
gemaakt van onze vrijwilligers. 
Door veranderingen in de 
bezetting van de organisatie 
zijn de mensen in de 
vrijwilligerspool anders (en 
helaas niet allemaal….) 
benaderd dan voorgaande 
jaren. Excuses als je in 
voorgaande jaren als vrijwilliger 
hebt geholpen en nu niet bent 
gevraagd. Dat is een belangrijk 
punt wat we in volgende edities 
gaan veranderen, omdat we 
graag gebruik willen maken van 
alle vrijwilligers die zich willen 
inzetten voor de festiviteiten. 

Daarnaast ontbreekt ook 
de BBQ voor vrijwilligers 
na afloop van de opruim 
werkzaamheden. We hebben 
er in de voorbereiding vreemd 
genoeg niet aan gedacht en 
eigenlijk was de puf er bij 
de organisatie wel uit op de 
zondag. We waren allang blij 
dat alles weer opgeruimd en 
netjes was. 

Financieel is de wereld van 
het summerfestival ook na 
Corona anders. In voorgaande 
edities was er financieel 
ruimte voor wat extra uitgaven 
ten behoeve van KRC (voor 
het beschikbaar stellen van 
de accommodatie), nu is er 
financieel weinig ruimte. We 
blijken erg afhankelijk van 
opkomst bij activiteiten en 
bijbehorende omzet en dat 
maakt dat de organisatie 
financieel wat onzeker. Er is 
overigens voldoende buffer 
voor tegenslagen, maar we 
gaan toch zoeken naar andere, 
meer vaste sponsorbronnen. 
We streven ernaar om 
entree heffing te voorkomen, 
omdat we de festiviteiten 
laagdrempelig willen houden, 
maar een vrijwillige bijdrage 
of het samenstellen van 
een groep Vrienden van 
het Summerfestival zouden 
bijvoorbeeld extra, zekere 
inkomsten kunnen genereren.

We gaan nog wel een 
bijeenkomst organiseren voor 
alle betrokken vrijwilligers, 
maar dat zal voorafgaand 
aan de volgende festiviteiten 
plaatsvinden. Populaire term 
voor zo’n bijeenkomst is een 
“Kick off meeting” waarbij we 
de opzet van wat we willen 
gaan doen in 2024 zullen 
presenteren. Daar gaan we dan 
ook eerst mee aan de slag!

Het orgel is gebouwd door Hendrick en Johannes Husz, in de periode 1660-1670.
Eerst als éénklaviers instrument, later uitgebreid met een Rugwerk. Nadat het in
1817 in verval was geraakt, vanwege het failliet gaan van de kerk,is het weer opge-
bouwd door J.W. Timpe in 1821. Hierbij bleef het Rugwerk leeg. In 1954 is het orgel
gedemonteerd door Mense Ruiter, vanwege een algehele kerkrestauratie. In 1986 is
de volledige restauratie van het Hoofdwerk afgerond door Jürgen Ahrend. Het Rug-
werk bleef daarbij nog leeg. In 2007 heeft Hendrik Ahrend het Rugwerk gerecon-
strueerd.  Ook is er een pedaalklavier toegevoegd, aangehangen aan het Manuaal.
Het orgel staat in de middentoonstemming en heeft een kort octaaf.

Dispositie:

Manuaal : Rugpositief Pedaal Speelhulpen:
CDEFGA-c3 CDEFGA-c3: CDEFGA-c1:

Bordon 16 b/d Quintadena 8 Aangehangen Tremulant
Prestant 8 b/d Fluijt 4 Schuifkoppel
Holpijp 8 b/d Prestant 2
Octaave 4 b/d Cimbel 2 sterk Stemming:
Quint 3 b/d Regael 8 Middentoon
Super Octave 2 b/d
Sieffluijt 11/2 b/d
Mixtuir 4-6 st. b/d
Sesquialter 2 st. b/d
Trompet 8 b/d

Antoniuskerk Kantens
1 oktober 2022

Orgelconcert
Vincent Hensen-Oosterdijk

m.m.v. blaaskwintet BlaasVaak

Het nieuwste nummer van 

Blad
ligt vanaf 10 oktober  

in de winkels



8 9

Dorpsfeest in Rottum
Zaterdag 26 augustus was er in Rottum het jaarlijkse dorpsfeest. 
Er waren dit jaar iets minder deelnemers dan vorig jaar, maar 
dat mocht de pret niet drukken. Tegen 15.30 uur was er inloop bij 
het dorpshuis. Deze tijd is de tijd van de vogels. Ze oefenen, zwenken, 

verzamelen en proberen zo goed zich voor te bereiden voor 
hun lange trek naar warmere streken. Ook al hebben we geen 
strenge winters meer, hun instinct en intuïtie geven dit aan. Ook 
vogels die hier blijven, zoeken hun schuilplaatsen weer op en 
keren in de lente terug. In het volgende gedicht komt dat naar 
voren, geschreven door Annemarie van den Brink.

Manke Lotta

Elke lente terug in onze tuin 
zwarte merel met je scheve pootje, 
pikkendhippend door het gras 
Ik noemde je Manke Lotta

Ik strooide kruimels voor je kroost 
Je bedankte met een hiphopdansje

Die laatste lente vond ik je 
met je manke pootje omhoog 
Van latjes maakte ik een kruis 
Hier ligt Manke Lotta

Het kruis bemost en scheefgezakt 
Ik strooi er een handje kruimels bij

En dan achter me, getrip 
Het zal toch niet? 
Nee 
Verhip 
Manke Lotta 2.

Vandaag mochten onze haan en kippen buiten hun hok 
rondscharrelen in de tuin. Ze struinen gezellig door gras en 
struikjes, maken opgewonden geluidjes als ze iets lekkers weten 
te vinden.

Het volgende gedicht beschrijft dat heel mooi, geschreven door 
Kate Schlingemann:

De lucht aan je poten

Rode kroon rode koon 
rode onderlip.

Dan je veren, alle kleuren 
tokke tok jij mooie kip.

Scharrel krabbel hark je veeg je 
met je gele sterke tenen

een kakelbonte kleurenwaaier 
regenbogen op de grond.

Anneke van de Graaf

Tuin&Zo
Sommige mensen kozen voor 
het Franse spel Jeu de Boule op 
de gravel achter het huis van 
Willem. En de wat jeugdigen 
onder ons gingen de uitdaging 
in het water aan per kano. De 
kano’s werden in het haventje 
(Rottum) te water gelaten en 
de vaarroute ging richting het 
Usquerdermaar, toen naar 
het sluisje bij de vuilstort en 
dan richting het bruggetje van 
Helwerd.

Het was een mooie, gezellige 
kanotocht waar stevig 
gepeddeld en soms ook wat 
geklungeld werd, het kwam 
flink op de armen en schouders 
aan en de snelheid zat er 
bij sommigen goed in. Het 
weerbeeld was wat wisselend 
maar niet onaardig, zo werden 
er mooie foto’s geschoten 
met prachtige luchten en 
hardwerkende, lachende 
gezichten. Ondertussen 
werden de koeien opgeschrikt 
door de gekleurde objecten 
in het water en de vele 
vrolijke stemmen. Door hun 
nieuwsgierigheid, weerhield 
het hun niet om ver bij het 
prikkeldraad vandaan de 
blijven en keken vergezeld toe.

Het was wat lastig aan het 
eind van de sloot op het 
water te komen van de 
Usquerdermaar. De kinderen 
moesten eerst van boord, toen 
dat verschrikkelijke schrikdraad 
ontwijken, vervolgens belaagd 
worden door een grimmige 
berenklauw en dan ook nog 
telkens wegglijden. Het koste 
paardenkracht om de kano’s uit 
het water te trekken, want de 
oever was erg steil en dit dan 
30 maal. 

Bij de sluis was er pauze en 
werd ieder getrakteerd op 
cola, snickers en marsen, 
waar menig gretige handjes 
op afkwamen. Daarna kon 
ieder weer met energie voor 
10 verder.  ‘Hoppla’, druk op 
de knop en de sluis ging open. 
Bij het bruggetje van Helwerd 

werden de kano’s opgehaald 
door Peter Paul.

Toen de vermoeide 
actievelingen terugkwamen 
bij het dorpshuis, zaten de 
Jeu de Boules mensen gezellig 
in de kring na te praten over 
de afloop van het spel en de 
worpen, onder het genot van 
een heerlijk glas wijn of anders. 
Het was 13-3 en Attie en 
Paulien hebben gewonnen. De 
but lag weer op de plek, waar 
het behoorde, omringd door de 
zware roestvrijstalen kogels. 

Rond de klok van 18.00 
uur waren de tafels in het 
dorpshuis gedekt en werden de 
heerlijke speciale Oekraïense 
maaltijdsoepen, die gemaakt 
zijn door de moeder van Erika 
Plas, langs gebracht. Omringd 
door stokbrood en heerlijke 
salades. Het heeft voortreffelijk 
gesmaakt.

Om 20.00 uur was er in de kerk 
een try-out van De koning van 
Elders, verteld door Janneke 
Renkema en Gerhard Wentink 
op piano, waarbij ze elkaar 
afwisselden in de vertelling van 
het verhaal. Tijdens het verhaal 
werd er af en toe prachtig 
gezongen door Janneke. (met 
name dat nummer van de 
Police, Every Breath You Take) 
De koning die eigenlijk niks 
meer te doen had en zich 
stierlijk verveelde, besloot om 
uiteindelijk met een rugzak op 
pad te gaan, want hij kende nu 
wel elke hoek van zijn paleis en 
tuin. De koning gaat op zoek 
naar zijn droom en wat hij 
dan al niet ziet en meemaakt 
onderweg, ook de dame in het 
zwart’ en uiteindelijk…………..
sterft de koning. Mooi verhaal. 

Na de try-out was er in de kerk 
nog een hapje en een drankje 
en voor degene die het wilden 
konden in het dorpshuis onder 
het genot van een borreltje 
nog verder napraten over deze 
gezellige, geslaagde dag.

Rolinka Oost

Even voorstellen:

Wij zijn Theo Julsing en Christina Dijkman, getrouwd en ons 
samengesteld gezin heeft 3 kinderen, 2 kleinkinderen en 2 
honden te weten Kaido en Onyx. Wij wonen sinds februari 2023 
aan de Middelstumerweg 6 in Kantens. Voordat we in Kantens 
zijn komen wonen, woonden wij in de stad Groningen, maar we 
hadden altijd al een wens om vrijstaand te wonen.

Theo is werkzaam bij de 
gemeente Groningen, 
afdeling Regie als Tactisch 
Adviseur op het gebied 
van informatiebeheer en 
Christina is werkzaam 
als Locatiemanager 
Partou. (Kinderopvang) 
Daarnaast heeft Theo een 
massagepraktijk (sport/
ontspanningsmassages) 
en is hij wekelijks aan het 
wapperen in Sauna de Bron 
als opgietmeester. Christina 
mag naast haar werk nog 
graag schilderen, zwemmen 
en fitnessen en tuinieren. 
Samen genieten wij ook van 
live muziek of dansfeestjes of 
gewoon een terrasje pakken.

Toen wij het huis op Funda 
zagen waren wij op slag 
verliefd, de indeling en de 
stenen van het huis, het vrije 
uitzicht en niet te vergeten 
als bonus de grote tuin en 
loods achter het huis (waar nu 
ook Massagepraktijk Julsing 

huisvest). Op een paar kleine 
dingetjes na zijn we bijna 
klaar en kunnen wij wat meer 
achterover leunen. Daarnaast 
vinden wij de omgeving 
prachtig, dicht bij het wad en 
elke dag lekker wandelen met 
de honden door het Kanster 
bos, richting Borg Ewsum 
of via het betonpad rondje 
Toornwerd doen.

Tot slot vinden wij het leuk 
om mee te doen met de 
activiteiten die in Kantens 
georganiseerd worden, zoals 
de feestweek en koningsdag 
of bewonersbijeenkomsten, 
zo leer je snel veel mensen 
kennen in het dorp. Hebben wij 
elkaar nog niet gesproken of 
gezien? Hopelijk tot snel!

Elke dag is weer een cadeau 
als de zon opkomt, dan wel 
ondergaat. Als je het maar wil 
zien!

Theo & Christina

Arie Klomp
invoegen een
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Verwaarloosd,  
maar niet verloren…
Midden in ons mooie dorp Kantens, aan de westkant, verheft zich 
de kloeke toren van de middeleeuwse Antoniuskerk. Een kerk 
met een eeuwenoude en roemruchte geschiedenis, in de 12 eeuw 
gebouwd, in de 15e eeuw herbouwd en in 1817 verkocht door een 
aantal schuldeisers. Echter, in 1820 teruggekocht en eindelijk, op 
zondag 29 april 1821, weer in gebruik genomen. 

Rondom de kerk liggen 
meerdere grafzerken uit 
vroeger tijden. Ooit vond hier 
in 1602 de eerste Hervormde 
predikant van Kantens, 
Johannes Ausonius, zijn laatste 
rustplaats. Zijn grafzerk is 
inmiddels verdwenen. In 1883 
besloot de kerkenraad, dat 
rondom de kerk niet meer 
begraven werd.
 
In 2019 werd in het oktober 
nummer van t Lougnijs 
een oproep gedaan voor 
vrijwilligers om deze grafzerken 
te herstellen. Rond de 
kerken liggen nog 32 zerken, 
waarvan de meesten waren 
aangetast door de tand des 
tijds. De meeste zerken waren 
gebroken, het metselwerk was 
verzakt en de belettering was 
grotendeels niet zichtbaar.

Een negental vrijwilligers 
uit Kantens en omgeving 
meldden zich voor deze 
eervolle taak. Het zwaardere 
werk, zoals het opnemen 
van de graven en het lijmen 
van stenen en metselwerk, 
werd uitgevoerd in 2019 en 
2020 door specialisten van 
Landschapsbeheer Groningen. 
Dankzij een kleine subsidie van 
Landschapsbeheer Groningen 
konden de funderingen van de 
zerken, het metselwerk en het 
lijmen van de zerken worden 

uitgevoerd. Ook werden een 
aantal materialen, waaronder 
penselen, schoonmaakartikelen 
en speciale (zwarte) verf 
aangeschaft.

Begin augustus 2023 werd 
gestart met het schoonmaken 
van de graven. Na een korte 
uitleg van een medewerker van 
Landschapsbeheer Groningen 
werd begonnen met het 
herstel. De zerken worden 
schoongemaakt, afgespoeld en 
geborsteld. Daarna worden de 
zerken opnieuw beletterd. 
 
Deze werkzaamheden worden 
gecoördineerd door de 
koster van de kerk, Marten 
Bos. Wekelijks kan men de 
vrijwilligers op vrijdag van 
09.00 tot 12 uur aan het werk 
zien. Deze werkzaamheden 
gaan nog wel enige tijd duren. 
Bij het herstel wordt gebruik 
gemaakt van een boekwerkje 
van Geert de Boer, die destijds 
de aanwezige graven heeft 
opgetekend en omschreven. 
Dankzij dit boekwerkje kan een 
groot gedeelte van de teksten 
worden achterhaald.

De vrijwilligers:
Marten en Gerda Bos, Jan Stol
Antje van Dijk, Tom Loughnane
Geja Bol-de Rooij,Dirk en Mina 
Woudstra en Jacob Wever

De kop is eraf! Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. 
Traditioneel zijn we de eerste week gestart met het uitdelen van 
de stoetbomen. De stoetbomen, afgesnoeide takken, worden 
door de groep 8 leerlingen uitgereikt aan de nieuwe leerlingen 
van de school. Symbolisch dragen de leerlingen uit groep 8, 
hiermee hun kennis over aan leerlingen die nog beginnen. 

Geland op Rottum…
In ’t Hoeske van Thais Joaptje op Rottum is een heks 
neergestreken. Ze heeft haar vriendjes en al haar spulletjes 
meegebracht. Wie durft de deur open te doen en te kijken of ze 
thuis is? 
 
Overdag zo tussen tien en vijf uur ze meestal wel thuis hoor! 
Vliegen doet ze meestal ’s nachts als iedereen lekker ligt te slapen. 
Kijk maar even welke spulletje ze allemaal gebruikt om te toveren 
en zo, en welke dieren haar gezelschap houden. En: het is een 
hele vriendelijke heks  hoor. Kom maar kijken. Het kost niets. Zie 
ook www.visitrottum.nl.

Vriendelijke groet, 
Susan Herweijer

Ik wil jullie bedanken.

Bedanken voor het medeleven tijdens het ziek zijn 
en na het overlijden van mijn zorgzame man

Pieter Knot
Tijdens zijn ziek zijn werd er goed om hem gedacht 

in de vorm van kaarten, bloemen en bezoekjes.

Ook na zijn overlijden ben ik overweldigd 
met medeleven. Het doet mij goed te weten 

dat hij door velen net zo geliefd was als door mij.

Het geeft mij troost en heeft mij goed gedaan.

Jannie Knot.

Nieuws van  

OBS Klinkenborg

De stoetbomen zijn een 
onderdeel van ons immaterieel 
erfgoed. Vroeger werden klein 
witte broodjes, stoetjes, aan 
de takken gehangen. Vandaag 
de dag zijn het zakjes met 
krentenbolletjes of andere 

lekker dingetjes. Dit jaar reikten 
we de stoetbomen ook uit 
aan onze leerlingen die uit 
Oekraïne naar onze school zijn 
gekomen. Immers ook zij zijn 
net op onze school gestart.

Met de start van ons 
schooljaar wilden we ook de 
verkeersdeelnemers laten 
weten dat er ’s ochtends en ’s 
middags meer kleine kinderen 
op straat aanwezig zijn. Zij zijn 
nog onwennig soms op de 
fiets, impulsiever en moeten 
de verkeersregels nog leren 
kennen. Door op de hoeken 
van de doorgaande wegen van 
Kantens borden te plaatsen 
van Veilig Verkeer Nederland, 
hopen we automobilisten 
attent te maken, zodat er 
rekening wordt gehouden met 

onze kleine weggebruikers. 
Tijdens het plaatsen van de 
borden viel me op hoe hard 
er wordt gereden. Zeker door 
grote auto’s met aanhangers, 
werkbusjes en zelf flinke 
vrachtwagens. We moeten 
samen zorgen voor een veilige 
situatie in de dorpen. Laten 
we daarom allemaal in de 
dorpskernen rustig rijden, 
zodat onze kinderen en 
leerlingen veilig over straat 
kunnen!

Laurà Gerards
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voor de algehele  
verzorging van 

BEGRAFENIS  
OF CREMATIE 

Voor de begrafenis- en uitvaart- 
vereniging Kantens, en de voormalige 
verenigingen Usquert en Warffum  
en verder in de gehele regio. 

Ook voor: 

* een ieder die is aangesloten bij een verzekering 

* een ieder die niet is aangesloten bij een 
begrafenisvereniging of verzekering. 

 

Stationsstraat 2 9988 RP USQUERT

Uitvaartverzorging 
BOERSEMA

Telefoon: 
(0595) 42 28 05  /  06 22 28 48 37 

uitvaartverzorgingboersema@hotmail.com 
dag en nacht bereikbaar!

Stichting Project Oekraïne
 
Het 2e nieuwsbericht van het jaar 2023, waarin wij u onder 
andere informeren over het transport en kijken we terug 
op de vakantieperiode, waarin we o.a. een bruiloft hebben 
meegemaakt.

Begin september hadden we 
een vrachtwagen vol goederen 
gespaard en konden we een 
transport klaarmaken met 
bestemming Vaida en Pir 
Roemenië en o.a. Nagydobrony 
Oekraïne  (gelost in Hongarije). 
Het transport is goed verlopen, 
op de terugreis zijn er wilgen 
manden meegenomen, die we 
in Nederland verkopen t.b.v. 
de kosten van het transport. 
Via deze weg willen ook firma 
Van Nieuwenhuyzen uit Ten 
Post hartelijk bedanken voor 
het beschikbaar stellen van een 
truck met oplegger. En dank 
aan onze chauffeurs, Alex en 
Alexander, die belangeloos al 
vele malen naar Oost-Europa 
zijn gereden.

 
Armenkeuken Tivadar 
Oekraïne 
We blijven dit project steunen, 
regelmatig kunnen we een 
gift overmaken. Er wordt 2 
keer in de week gekookt voor 
de armen en zieken in de 
omgeving van Tivadar. Het eten 
wordt rondgebracht en tijdens 
het rondbrengen is er aandacht 
voor de mensen, door middel 
van een gesprekje of een stukje 
uit de bijbel te lezen. De winter 
komt er weer aan, omdat er 
dan minder opbrengst uit 
eigen tuin is, is het werk van 
de armenkeuken dan extra 
belangrijk.

Situatie Oekraïne 
Unterkarpaten 
Mannen tussen de 18 en 60 
jaar worden allen verplicht om 
mee te vechten in de oorlog. Er 
is regelmatig politie in het dorp 
om mannen te verzamelen 
voor de oorlog. Iedereen kan 
meegenomen worden. Dorpen 
zijn leeg, oude mensen zijn 
achtergelaten, geen familie 

of buren meer die voor ze 
zorgen, ze zijn op zichzelf 
aangewezen. Nu blijkt dat ook 
veel vrouwen en kinderen de 
dorpen in ons werkgebied 
verlaten. De mannen zijn 
gevlucht en de oorlog duurt 
voort, dat betekent dat de 
vrouwen en hun kinderen de 
mannen achterna gaan en zich 
ook gaan vestigen in Hongarije 
of elders in Europa. Scholen 
lopen hierdoor leeg en hebben 
in sommige gevallen bijna geen 
leerlingen meer.

Meisjesweeshuis Nagydobrony 
In de vorige nieuwsbrief 
hebben we om financiële steun 
voor een aggregaat gevraagd. 
Inmiddels is deze aangeschaft 

Hulp bieden 
Financiële steun die wij 
binnen krijgen op onze 
rekening worden aan onze 
projecten en contacten 
in Oekraïne/Hongarije en 
Roemenië besteed. Met 
dit geld steunen we onder 
andere de armenkeuken en 
de gemeenteleden van de 
kerk in Tivadar waar nodig. 
Maar ook andere projecten in 
Oekraïne hebben geld nodig 
voor allerlei basisbehoeften. 
Denk aan kindertehuizen, 
bejaardentehuizen, scholen  en 
diaconaal werk in Oekraïne. 
In de zomer zijn de tekorten 
minder, maar geld blijft hard 
nodig! Men koopt van onze 
giften in Oekraïne zelf in, waar 
op dat moment behoefte aan 
is. Team Uithuizermeeden 
steunt vooral de stichting Small 
Miracles van Jurjen en Ruth 
Knot. In Roemenië steunen 
we de kerkelijke gemeente 
van Pir. Hier worden de giften 
besteed aan diaconaal werk, 
bijbelweken en overige zaken 

met betrekking tot de kerkelijke 
gemeente van Pir. U kunt een 
gift overmaken op één van de 
rekeningnummers onder aan 
de pagina.

Transporten 
Een klein gedeelte van de 
ingezamelde goederen gaat 
naar Oekraïne (waar vraag 
naar is), verder richten we ons 
met de inzameling  op onze 
reguliere projecten, een aantal 
dorpen in Roemenië. Voor deze 
dorpen vragen we kleding, 
schoenen, klein meubilair, 
keukeninventaris e.d. (nuttige, 
bruikbare dingen) 

We organiseren daarom 
inbreng-zaterdagen op de 
laatste zaterdag van de oneven 
maanden. Dat is 30 september 
en 25 november 2023 van 9.00 
tot 12 uur, Klinkenborgerweg 
1 in Kantens. Alleen dan is 
de opslag open, is er iemand 
aanwezig en kunnen er spullen 
gebracht worden. 

gemeente van Pir ook hartelijk 
dank voor uw steun van het 
transport! Ook mochten 
we in de zomervakantie 
een dag meedraaien met 
de kinderbijbelweek en 
op zondag samen met de 
gemeente de afsluiting 
van de kinderbijbelweek 
meemaken. We werden 
verrast door dominee Sándor 
met een certificaat van “10 
jaar bijbelweken in Pir” in 
samenwerking met onze 
stichting.

Bruiloft 
Op 9 augustus zijn Wilfred en 
Emöke getrouwd. Een aantal 
jaren geleden hebben zij elkaar 
voor het eerst ontmoet in 
Vaida, waar Wilfred was voor 

onze stichting. Hoe mooi dat zij 
elkaar hebben gevonden en nu 
het ja-woord aan elkaar hebben 
gegeven in Vaida, waar we een 
Hongaars-Nederlandse bruiloft 
met hen hebben gevierd.

Tot slot 
We willen iedereen hartelijk 
bedanken voor de steun die 
geboden wordt. Wij zijn hier 
erg dankbaar voor en zetten 
ons werk voort. We vragen uw 
gebed en blijvende steun voor 
alle betrokkenen. 

Stichting Project Oekraïne 
KVK nr. 52514706 
NL56 RABO 0121477967 
(algemeen) 
NL30 RABO 0349679568  
(team Uithuizermeeden)

en zal hopelijk in de komende 
winter voor een stabiele 
situatie zorgen wat betreft de 
stroomvoorziening. 

Pir Roemenië 
In de zomervakantie is er een 
bezoek aan Pir geweest. De 
kerk wordt verbouwd met 
behulp van staatssteun, maar 
er blijven ook dingen over die 
zelf door de gemeente moeten 
worden opgebracht.

Inmiddels zit er een nieuw 
dak op de kerk en ook binnen 
vordert de verbouwing. De 
planning is dat het aan het 
eind van het jaar klaar kan 
zijn. Ook het humanitaire 
transport heeft Pir aangedaan 
en flink wat spullen gebracht, 
waar men iedere keer weer 
heel blij mee is. Er zijn 
handgemaakte manden mee 
retour genomen, deze zijn te 
koop bij Kruize bloembollen 
in Uithuizermeeden en bij 
Bloemenhuis Krijgsheld 
in Uithuizen. Namens de 
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Een mooie opkomst, maar 
liefst 49 kinderen deden mee. 
Tijdens de optocht was het 
een mooi muziektafereel met 
pannen en potten en trommels 
en andere instrumenten… 
Eenmaal aangekomen bij 
‘Zee’ (De ijsbaan stond dit jaar 
centraal) stonden de kinderen 
voor een mega Fort met een 
target erin, waarbij ze met 
een waterpistool net zolang 
moesten schieten op het 
papier tot het week werd en 
ze naar binnen konden rennen 
om te knutselen aan hun schip. 
Het duurde wel even en ze 
hadden nog wat hulp nodig 
van een piraat met zijn zwaard, 
maar het was nu officieel… De 
speelweek is geopend!

De kinderen renden gelijk naar 
het spijkerhok om spijkers en 

Terugblik Kinderspeelweek Kantens
 
Eindelijk was het zover, Kinderspeelweek anno 2023 met een nieuw bestuur en vele nieuwe enthousiaste vrijwilligers. 
Woensdagochtend om 10 uur was de start van de Speelweek. Elk opgegeven kind met ouders kwam naar het schoolplein bij de 
Poppedijn om te verzamelen voor de lawaaioptocht naar ‘Zee’, waar enkele vlotten lagen, die konden worden omgebouwd tot 
prachtige schepen.

hamers te halen. Er werden 
pallets versleept naar de plek 
waar je groep was om mee 
te bouwen en in korte tijd 
stonden er gewoon al prachtige 
schepen en hutten. De tijd 
vloog voorbij. De kinderen 
kregen drinken en een snoepje 
en al gauw werd er een 
heerlijke lunch verzorgd met 
allerlei belegde broodjes .

Rond 13.00 uur stonden er 
spelletjes op het programma. 
Ze konden alles even laten 
liggen  en verzamelen bij 
de tent voor uitleg. Voor de 
groepen 4, 5 en 6 stonden er 
oud Hollandse spelletjes klaar 
zoals spijkerpoepen, blikgooien 
enz. En de oudste groepen 
gingen naar het bos om het 
spel Roof de vlag te spelen. Ze 
hadden het erg naar hun zin 

heerlijke snoepjes en drinken 
en ook deze middag kwam 
alweer ten einde.

s’ Avonds hadden we nog een 
avondprogramma voor de 
oudste groepen. Er werd een 
mooi kampvuur gemaakt en 
onder het genot van een zakje 
chips werd er een spannend 
verhaal verteld over piraten die 
het Boterdiep van Kantens in 
bezit hadden en voor niets en 
niemand bang waren.

het, dat de klok al gauw 23.00 
uur sloeg en de eerste ouders 
kwamen om hun kind op te 
halen. Het vuur kon gedoofd 
worden en

iedereen kon lekker slapen… 
boehwhoehaha… en tot 
morgen!

Vrijdag  
We begonnen deze dag met 
een vossenjacht. We hadden 
10 fantastische vrijwilligers 

het bouwen van hun schip 
en het aankleden ervan met 
verf en mooie gordijnen, 
kleden en lappen. Om 13.00 
uur ging iedereen lekker naar 
huis en konden ze even tot 
rust komen of nog een paar 
dingen voorbereiden voor 
die avond. De vrijwilligers 
gingen alvast een paar dingen 
opruimen en afbreken en 
bouwden een mooi podium 
van de overgebleven pallets 
om daarop de playbackshow te 
kunnen houden. Het was een 
plaatje om te zien! Om 19.00 
uur was het zover!

Bonte avond!  
De koffie, thee en cake stond 
klaar voor alle papa’s, mama’s, 
opa’s en oma’s en voor alle 
andere inwoners die wilden 
komen kijken. Er stonden 8 
acts op het programma en we 
hadden een heuse jury, die 
na elk optreden de kinderen 
een laaiend enthousiast 
commentaar gaf. Ze waren 
stuk voor stuk fantastisch! 
We hebben genoten van de 
muzikale optredens. 

Er waren 3 bekers die 
gewonnen konden worden. 
De 3e prijs was voor een 
stoere vent, die in zijn 
eentje de Gangnamstyle 
danste en playbackte.. Bram 
Blaauwwiekel! De 2e prijs 
was voor een stel dames 
die ons meenamen in een 
sprookjesachtige dans en 
playback van Aladin; Lise Gast, 
Lynde Zigterman, Annelie 
Zigterman en Noa van der 
Storm.

En dan … de 1e prijs! Voor 3 
stoere knuppels, die gewoon 
een strak staaltje streetdance 

en genoten van de Ranja en 
fruitspies nadien.

Voor we erom dachten was het 
15.00 uur en werden de eerste 
kinderen alweer opgehaald. De 
1e dag was voorbij gevlogen.

Donderdag  
Deze dag stond in het 
teken van springkussens en 
stormbanen. Wat een feest en 
wat een geluk met het weer. 
We hebben 2 kleine buitjes 
gehad en verder was het droog 
en zonnig. We begonnen 
wederom weer om 10.00 uur 
en startten met een uitleg en 
een fruitspiesje en wat drinken.

We gingen bij de stormbaan 
het spel ‘Kleed de piraat’ doen… 
Je moest de stormbaan over 
met een attribuut en aan het 

eind gaf je die aan de piraat en 
je tikte dan de volgende van je 
team aan die precies hetzelfde 
moest doen… Net zolang tot 
je iedereen gehad had en het 
team dat als eerste de piraat 
gekleed had, had gewonnen.

Bij de bungeejump waren 
ook 2 teams gemaakt en elk 
team moest om de beurt aan 
een elastiek zover mogelijk 
naar voren lopen om een 
plakkaat met klittenband op 
de middenbaan te plakken. 
Wie dit als eerste had gedaan 
en het verste had geplakt had 
gewonnen. Hilariteit ten top .. 
wat een plezier had iedereen.

We werden om 12 uur 
geroepen om te eten. De 
grillmasters waren hamburgers 
aan het bakken en binnen werd 
het afgemaakt met een broodje 
en beetje mayonaise en 
curry. Iedereen had natuurlijk 
beretrek gekregen ..

Na het eten konden de 
kinderen nog lekker even vrij 
spelen op de luchtkussens 
of gaan oefenen voor de 
playbackshow/ talentenshow 
voor vrijdagavond, maar je 
kon ook weer gaan bouwen 
aan je schip. Iedereen was 
heerlijk bezig met wat ze graag 
wilden gaan doen. Tussen de 
bedrijven door nog een paar 

deden; Luka van der Storm en 
de gebroeders Jackson en Riley.

De overige kinderen werden 
bedankt voor hun inzet en 
verteld dat ze het allemaal 
fantastisch hadden gedaan 
en dat ze dan volgend jaar 
misschien wel 1 van de bekers 
zouden kunnen gaan winnen!

We gingen nog even lekker 
dansen en kletsen met elkaar 
en zo naderde het einde 
van de laatste avond van de 
speelweek. Wat ging het snel, 
maar wat was het fantastisch! 
Wij willen nogmaals iedereen 
bedanken die ook maar iets 
heeft betekend om deze 
speelweek mogelijk te maken. 
Alle vrijwilligers en sponsoren 
en het comité van de ijsbaan. 
Super bedankt! Wij hopen dat 
we volgend jaar weer op jullie 
kunnen bouwen!

Namens het bestuur,

SCHIP A-HOI MAATJES!! 
Tot volgend jaar ....

Lammert Baron 
Ineke von HebelHebel  
Erik Schollema 
Margrit Hofstede 
Renate Bruinsma 
Hendrik Damstra 
Miranda Blaauwwiekel

Met geesten en moordlustige 
toestanden moesten de 
kinderen aan het eind van 
het verhaal het bos en dorp 
nog in om het schat te zoeken 
van de opperpiraat. U snapt 
natuurlijk dat bij elk geluidje of 
knispering de broeken bijna vol 
waren en dat er af en toe een 
paar traantjes vloeiden bij de 
kinderen, die het toch wel heel 
erg spannend vonden ..

Maar bij terugkomst stonden 
er heerlijke marshmallows 
en warme chocolademelk op 
hun te wachten bij een warm 
kampvuur. Iedereen had de 
schat gevonden en een leuk 
piratenzakje met inhoud eruit 
gehaald, die ze mee mochten 
nemen naar huis. Onder het 
genot van een muziekje maakte 

opgetrommeld uit het dorp 
om piraat te kunnen staan 
op verschillende plekken. De 
kinderen werden in groepen 
verdeeld en per groep kreeg 
je bij de gevonden piraat een 
letter. Dit maakte uiteindelijk 
een woord en had je die goed... 
dan had je de speurtocht goed 
bewandeld.

Ze waren gauw een uurtje op 
pad en kwamen met knorrige 
buikjes weer bij de ijsbaan. De 
buikjes konden gelijk gevuld 
worden met de overheerlijke 
pannenkoeken, die verzorgd 
werden door een aantal lieve 
inwoners van Kantens en 
Rottum. Ze gingen allemaal op!

De kinderen gingen na het 
eten weer lekker verder met 

Arie Klomp
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Collecte 2023
 
Begin juli heeft u ons weer langs zien komen voor de vrijwillige 
jaarlijkse bijdrage voor ’t Lougnijs. Na de voorgaande jaren 
waarin we door Corona beperkt waren om langs de deuren te 
gaan, hebben we dit jaar er weer voor besloten om, naast de 
mogelijkheid om zelf over te maken, ook weer even persoonlijk bij 
u langs te gaan. 
Er is dit jaar weer gul gegeven, waarvoor onze grote dank! Dankzij 
uw bijdrage kunnen wij onze dorpskrant elke maand weer 
uitgeven.

Gert-Jan Koops 
Penningmeester

KRC jeugd in het nieuw…
Zaterdag 2 september 2023 zijn onze jeugdteams, Jo8 en Jo11, in 
het nieuw gestoken door T. de Jonge Timmerwerken. Met deze 
prachtige nieuwe tenue’s staan onze jongste toppers er weer 
geweldig op! Namens spelers, leiders en bestuur heel erg bedankt 
voor deze mooie tenue’s!

Nieuwe voetbaltassen vv KRC Jo8 
Zaterdag 16 September werden alle spelertjes van vv K.R.C. Jo8  
verrast met een mooie nieuwe KRC voetbaltas. De tassen zijn 
gesponsord door Wim Hartlief. Eerder kregen alle spelertjes van 
het team ook al een een mooie KRC hoodie van Wim. Namens het 
team en het bestuur hartelijk dank voor deze mooie KRC tassen!

De energietransitie 
is in volle gang
Nederland heeft in 2022 voor 11 miljard euro zijn huizen 
geïsoleerd. Er komt een energiebesparingsplicht ook voor 
huishoudens. Dit houdt in dat vanaf 2025 huishoudens verplicht 
worden om een (hybride) warmtepomp aan te schaffen. 
Er zijn in 2023 al 85.000 warmtepompen geplaatst in Nederland.

‘Het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat is op zoek naar 
een Klimaatburgemeester van 
Het Hogeland’.
Dit las ik in De Ommelanden. 
Gelukkig dacht ik, nu wordt 
er serieus vorm  gegeven 
aan wat de besturen van 
de energiecoöperaties al 
jaren wensen. Want er is 
een hoop te doen als we aan 
alle voorwaarden van de 
energietransitie willen voldoen. 
Vóór 2035, dat is binnen 11,5 
jaar, moeten we van het gas af. 

De ‘warmtetransitievisie’ 
geeft aan dat iedere burger/
huishouden binnen de 
gemeente dan zijn of haar 
huis zo moet hebben 
getransformeerd dat het 
aardgasvrij verwarmd kan 
worden. ‘ALL ELECTRIC ‘, als dat 
haalbaar is, want we weten 
hoe het gesteld is met de (over)
belasting van het energienet.
Daarnaast kan er gekeken 
worden of het gebruik van een 
warmtenet  tot de mogelijkheid 
behoort, of dat er met 
alternatief gas verwarmd kan 
worden.

De gemeente Het Hogeland 
bestaat uit 52 dorpen waarvoor 
voor ieder dorp afzonderlijke 
wensen en eisen zijn om tot 
deze transitie te komen. De 
energie coöperaties spelen 
voor de uitvoering daarvan een 
belangrijke rol. Zij gaan i.s.m. 
de gemeente en de Groninger 
Energie Koepel (GrEK) een Wijk 
Energie Plan (WEP) opstellen 
wat als stappenplan kan 
werken om tot een aardgasvrij 
en energie-neutraal dorp 
te komen waarbij een ieder 
moet kunnen meedoen, 
betaalbaarheid staat voorop. 

Ook staan de individuele 
keuzes voorop, ook bij een 
collectieve aanpak. 
De betrokkenheid van de 
inwoners is van cruciaal  
belang. Bewustwording en 
draagvlak van bewoners in elk 
dorp is van belang voor een 
bredere samenhang in het 
dorp. 

Alle dorpen zijn gesitueerd 
in een prachtige omgeving 
en de oplossingen die  
gezocht worden moeten 

daar ook inpasbaar zijn. En 
die oplossingen moeten ook 
toekomstbestendig zijn. Het 
op te stellen WEP moet een 
realistisch toegankelijk en 
leesbaar en uitvoerbaar plan 
zijn voor alle inwoners.

Wat kan een huiseigenaar al 
doen? 
Te beginnen om zoveel 
mogelijk op de energielasten 
te bezuinigen. Want; wat je niet 
gebruikt hoeft niet opgewekt 
te worden. Daarnaast is meten 
weten. Met een energiescan 
van de woning wordt duidelijk 
waar de warmte weglekt 
zodat je weet of er voldoende 
geïsoleerd is en hoe dat 
verbeterd kan worden. Daaruit 
kan naar voren komen hoe 
een verdere actie moet 
plaatshebben om helemaal 
van het gas af te komen. Als 
het mogelijk is, is het plaatsen 
van zonnepanelen daarbij 
raadzaam. Het spreekt vanzelf 
dat je in een gemeenschap 
van een dorp niet zomaar 
tot een gezamenlijke actie 
komt. Daarvoor is wel enige 
organisatie nodig die beslist 
niet vervelend hoeft te zijn.

Acties kunnen zijn:

Koffie ochtend en/of middag 
met experts.
Bezoek aan het energie-
duurzame huis in Middelstum 
of Loppersum.
Spelen van het We-Energy-
Game, ontwikkeld door de 
Hanze Hogeschool.
Bijeenkomsten in de 
dorpshuizen waar de 
voortgang besproken wordt.

Ik weet dat het niet eenvoudig 
is om de bewoners actief 
betrokken te krijgen, maar 
we zijn het zogezegd verplicht 
aan onze kleinkinderen 
om ons in te zetten voor 
een vermindering van de 
CO2 uitstoot. In het najaar 
starten we een oproep om de 
inwoners te informeren - in het 
dorpshuis -  over de komende 
plannen om tot aardgasvrij 
wonen te komen.

Na de val van het  kabinet, in 
overleg met de gemeente Het 
Hogeland, kan gezegd worden 
dat de huidige subsidies voor 
verbetering van je woning 
toegankelijk blijven.
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AGENDA Rottum
 
Van 13 juli t/m 7 oktober 
Kerk Rottum 
10.00 - 17.00 uur 
Expositie ‘Bloemenrijkdom’ van 
Trudy Beekman. Gratis entree

AGENDA Stitswerd
Maandagavond
Koor Pavane
In het dorpshuis

AGENDA Kantens
VASTE ACTIVITEITEN  
T SCHIENVAT

Maandag 
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens 
(op afspraak)
09.00 – 10.00 uur 
Yoga o.l.v. Kirsten Smit

Dinsdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.00 – 20.15 uur
Badminton (vol)
20.00 – 22.00 uur
Advendo
20.30 – 22.00 uur
Tai Chi

Woensdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
15.00 – 17.00 uur
Kaanster Vlinthippers
19.30 – 20.45 uur
You Better Work

o.l.v. Ineke von Hebel

Donderdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
19.30 – 21.00 uur
Damclub ‘Het leert vanzulf’

Vrijdag 
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)
09.00 – 10.00 uur
Yoga o.l.v. Kirsten Smit
20.00 – 24.00 uur
Biljartvereniging ‘de kleine tafel’

Zaterdag
08.00 – 21.00 uur
Fysiotherapie Kantens
(op afspraak)

Het dam- en biljartseizoen kent 
een zomerstop, waardoor deze 
mogelijk in de zomer niet op 
de vermelde avonden wordt 
aangeboden.

Voor vragen over 
reservering van ruimte 
of verdere informatie: 
schienvatkantens@gmail.com 

WEEKENDDIENSTEN 
DOKTERSDIENST: 
T 0900-9229

TANDARTSEN: 
Patiënten van de aangesloten 
praktijken binnen de Vereni-
ging Tandartsen Noord-Gronin-
gen kunnen bij spoedklachten 
het centrale nummer 0900-
0608 (kosten € 0,25 p/m) voor 
informatie over de dienstdoen-
de tandarts/tandartspraktijk 
raadplegen.  
Op de website www.vtng.nl 
kunt u een overzicht van de 
aangesloten praktijken zien.
De vaste spreekuren op zater-
dag en zondag zijn vervallen! 
Raadpleeg het nummer  
0900-0608 voor meer informa-
tie. 
www.vtng.nl voor informatie 
over dienstdoende praktijk en 
telefoonnummers

KERKDIENSTEN
PROTESTANTSE GEMEENTE 
KANTENS-STITSWERD-ROTTUM
Antoniuskerk
 
Zondag 1 oktober 
9.30 uur: ds. R. Kleijer, Haren 
Gez. dienst met PG 
Westeremden 
Koffie/thee in Salem

Zondag 8 oktober 
9.30 uur: pastor F.M. 
Groenbroek-de Boer, 
Veelerveen

Zondag 15 oktober 
9.30 uur: ds. R.P. Oosterdijk 
Viering Heilig Avondmaal 
Koffie/thee in Salem

Zondag 22 oktober 
9.30 uur: prop. A.P. Schep, 
Groningen. Gez. koffie 
plaatselijke kerken in NGK 
 
Zondag 29 oktober 
17.00 uur: ds. R.P. Oosterdijk 
Reformatievesper gez. kerken 
m.m.v. Vocaal Ensemble 
Het Hoogeland o.l.v. Vincent 
Hensen-Oosterdijk

NEDERLANDSE 
GEREFORMEERDE KERK

1 oktober 
09.30 uur ds. M. vd Welle 
Viering H.A 
14.30 uur ds. G. Sander (in 
Middelstum)

8 oktober 
09.30 uur ds. A. Wienen 
14.30 uur ds. M. van der Welle

15 oktober 
09.30 uur ds. M. van der Welle 
14.30 uur ds. Th. van der Kamp 
(in Middelstum)

Heeft u nog oud ijzer 
of andere metalen zoals oude 

accu’s en u wilt ervan af?
Dan kunt u bellen met: 

B. Bultena T 06 1869 6723, 
J.R. Wever T 06 1382 4930 

Wij halen het bij u op 
en de opbrengst gaat naar de 

ijsbaanvereniging van Kantens.

22 oktober 
09.30 uur ds. L. de Graaff, na 
de dienst koffie, een ieder is 
welkom! 
14.30 uur leesdienst

CHR. GEREF. KERK KANTENS 
 
1 oktober 
9.30 uur Ds. J.G. Kortleven 
Viering H.A 
14.30 uur Ds. J.G. Kortleven 
Viering H.A
 
8 oktober 
9.30 uur Ds. A. Den Boer 
14.30 uur Ds. A. Den Boer

15 oktober 
9.30 uur Student H. Ymker 
14.30 uur Student H. Ymker

22 oktober 
9.30 uur Ds. A. Veuger 
14.30 uur Ds. A. Veuger

29 oktober 
9.30 uur Ds. J. Sijtsma 
14.30 uur Ds. J. Oosterbroek 

DORPSKERK ROTTUM
 
Geen opgave

DIERENARTSEN:
Bellen met het centrale num-
mer in Bedum: T 050 - 3014260

Holistische psychotherapie  
en relatietherapie: 
Mw drs. Jos Boelema 
Praktijk: Groensingel 38 in  
Middelstum. M 06 51255926 
www.binnenwerk-psychothe-
rapie.nl

KOKS HERBERG B.V.,  
TAFELTJE DEK JE: 
T 050 - 3140211

www.centrumvoorgezondheidvoorvrouwen.nl 
Facebook: centrum jarka

Jaarprogramma  
van de Vrouwen van NU,  
afd. Middelstum/Kantens 
 
17 oktober 2023 
Spreker Birgit Gruisen 
over Noord-Korea. Een 
land beschreven in een 
indrukwekkend reisverslag 
van een reis, die ze samen met 
haar zus heeft gemaakt. 
Plaats: Hippolytushoes te 
Middelstum.  
Aanvang: 19.30 uur.

14 november 2023   
Spreker mevrouw Poort, 
notaris te Middelstum met als 
onderwerp het huidige erfrecht 
en de mogelijkheden van een 
levenstestament.  
Plaats: Hippolytushoes te 
Middelstum.  
Aanvang: 19.30 uur.
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OUD PAPIER
 

Zaterdag 30 september
 en zondag 1 oktober. 

Van 09.00 tot 18.00 uur 
T 551788 (OBS)

Foto van de maand
Nu op de basisschool het vak geschiedenis niet meer in het pakket van de Citotoets zit, is het verleden 
weer een stukje minder belangrijk geworden voor beleidsmakers. Is het dan niet meer belangrijk 
wat achter ons ligt, maar willen wij alleen maar vooruitkijken? Wie de geschiedenis niet kent, kan 
ook niet de toekomst duiden. Gelukkig zijn er in ons dorp nog mensen, die ons eigen verborgen 
verleden weer zichtbaar willen maken voor iedereen die er wel notie van wil nemen. Gewapend met 
schoonmaakborstels, verf en penselen proberen zij het verleden van Kantens weer namen te geven, van 
mensen die er eens toe deden en hun voetsporen hier achter lieten. Hulde aan deze noeste werkers waar 
wij in dit dorp niet zonder kunnen!

© Fotografie Fred Reiffers

Sinterklaas komt weer naar Kantens! 
 
Op zaterdag 25 november 2023 hoopt de Sint weer met zijn pieten in Kantens aan te mogen komen. 
We verwachten dat hij omstreeks half twee bij de Molen aan zal leggen. Het programma zal in het 
volgende Lougnijs geplaatst worden. Komen jullie hem samen met ons opwachten? Het belooft 
weer een feestelijke middag te worden! 

Lijstcollecte 
In de week van 16 oktober 2023 zullen 
wij langs de deuren komen met de 
lijstcollecte, hiermee kunnen wij dit leuke 
kinderfeest bekostigen! Dit jaar bent u 
ook in de gelegenheid om middels een QR 
code aan de deur te betalen, dus is het 
geen probleem wanneer u geen kleingeld 
meer in huis heeft. 

Psst… de Sint is nog op zoek naar een 
aantal “hulp” roetveegpieten (15+, maar 
een gevorderde roetveegpiet is ook van 
harte welkom! ) Lijkt je dit wat? Stuur dan 
een berichtje naar: sinterklaaskantens@
gmail.com 

Tot snel!  
Sinterklaas comité Kantens


